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GESPREK MET TON JANSEN

Ton Jansen is vertaler, vormgever, uitgever,
zaakvoerder en eigenlijk alles tegelijk dus
van Perun Boeken, een eenmanszaak die de
moeilijke tijden voor het boek met volharding
trotseert. We gingen hem opzoeken naar aan-
leiding van het verschijnen van Sergej Proko-
fieffs laatste boek: Het mysterie van Michaél.

TON JANSEN IS PSYCHOLOOG VAN
OPLEIDING, MAAR HEEFT EEN RIJK EN
GEVARIEERD BEROEPSLEVEN ACHTER
DE RUG. DANKZIJ JARENLANG WERK
IN WIDAR (MERKSPLAS) HEEFT HIJ EEN
SPECIALE BAND MET VLAANDEREN,
HOEWEL HIJ NET OVER DE GRENS
WOONT (BERGEN-OP-ZOOM).

av Hoe ben je eigenlijk met Perun begon-
nen?

Dat is een heel verhaal, ook wel een leuk ver-
haal. Het is eigenlijk begonnen doordat ik
boeken van Prokofieff las en daar heel en-
thousiast voor werd. In 1988 heb ik hem voor
het eerst gehoord, in een voordracht over Rus-
land. Daarna ben ik zijn boek over Rusland gaan
lezen en daar was ik heel erg van onder de in-
druk. Toen ik dan zijn boek over Rudolf Steiner
(Rudolf Steiner en de grondvesting van de nieu-
we mysterién) las, vond ik dat zo grandioos dat
ik vond dat ook andere mensen dat moesten
kunnnen lezen. Ik heb vervolgens aangeklopt
bij uitgeverij Vrij Geestesleven, maar die had-
den daar geen belangstelling voor.

In 1990 kwam Prokofieff naar Antwerpen
en Brussel en een vriend vroeg mij toen om
daar wat notities te nemen. Doordat die
voordrachten getolkt werden, waren mijn
notities een quasi letterlijke weergave van de
voordracht en ik besloot er een cahier van te



maken, waarvan ik er honderd heb laten drukken. Proko-
fieff had in zijn voordracht echter aangekondigd dat er
spoedig ook een boekje zou verschijnen, en even later ge-
beurde dat ook. Aangezien ik niet wilde dat hij enig nadeel
zou lijden door mijn cahier, heb ik hem in kennis gesteld
van mijn voornemen. Hij heeft me dan een vriendelijke
brief geschreven met vier boekjes van hem, wat ik heb
opgevat als een stimulans om van start te gaan.

Een uitgeverij oprichten is vrij eenvoudig: je schrijft je in bij
de Kamer van Koophandel en je bent gestart. Hoewel ik
van niets wist, kreeg ik van Prokofieff alle vertrouwen. Het
eerste boekje dat ik zou uitgeven, was De Antroposofische
Vereniging en het wezen Antroposofia, want daarover zou
Prokofieff dat jaar in Nederland komen spreken. Maar
zoals gezegd: ik wist nergens van. Van de drukker vernam
ik dat ik de bestanden in pdf moest aanleveren, maar ik
wist niet wat dat was. Ik kende ook helemaal niets van
typografie of van soorten papier. Naast dat alles heb ik
mezelf ook nog geleerd hoe je een website moet maken.
Dat is heus niet op vijf minuten gebeurd. In het begin deed
ik dat met html en uploaden via ftp. Dat gaat nu gelukkig
allemaal veel vlotter.

av  Wat betekent de naam Perun eigenlijk?

Perun is een Russische god, uit de voorchristelijke tijd.
Het is de god die bij de Germanen bekend is als Donar,
de god van de donder en de bliksem. Prokofieff schrijft
dat Perun de god is die de mensen ’
hun ‘ik’ schenkt. Vandaar die keuze. En

een Russische naam omdat Perun heel

bewust in het spanningsveld West-

Midden-Oost wil staan. Dat zie je ook in

het vignet terug: twee halve bollen die

elkaar doordringen, en daar onstaat een /

derde middengebied.

av  Hoe functioneert de uitgeverij Perun?

We zijn vooral opgericht voor het uitgeven van de
boeken van Sergej O. Prokofieff in Nederlandse vertaling.
Kwaliteit is erg belangrijk voor mij: concreet betekent dat
dat ik de boeken laat drukken (niet printen), naaien (niet
liimen) en milieuvriendelijk papier gebruik. Verder streven
we naar transparantie. Toen ik begon met de uitgeverij,
bestelden boekhandels meteen één of twee dozen en gin-
gen de mensen de boeken bij de boekhandel halen. Nu
willen mensen het thuis ontvangen, maar de verzendkos-

ten zijn zo hoog. Steeds meer mensen kopen bij bol.com.
Bol.com verwent de mensen door geen verzendkosten
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aan te rekenen. In de laatste nieuwsbrief van Perun ben
ik hier uitvoerig op ingegaan en probeer ik mensen er be-
wust van te maken wat het betekent als ze een boek thuis
laten sturen, namelijk dat er op de duur geen boekhan-
dels meer zullen zijn. Maar ik ben dus tegenwoordig véél
tijd bezig met pakjes te maken.

Vrijheid is ook een belangrijk element van ons werk. We
willen het werk van Prokofieff beschikbaar maken voor
Nederlandstalige lezers, als mogelijkheid. Of mensen de
boeken willen kopen en lezen, moeten ze zelf maar beslis-
sen. Ik doe niet aan PR, ik ga geen boeken aanpraten. De
vrijheid van de mensen staat centraal.

Perun verkoopt veel boeken maar dat is omdat het zulke
geweldige boeken zijn. Ik vind het als uitgever belangrijk
om iets te maken waar behoefte aan is en ik moet daar
proberen op in te spelen.

Verder is Perun heel kleinschalig maar ook heel direct.
Mensen kunnen bellen en mailen en krijgen direct mij-
zelf. Als mensen bellen of reacties sturen, ga ik hen na
een tijd ook kennen. Dat directe contact is heel belangrijk.
Eén voorbeeld: ik had het grote boek over Rudolf Steiner
gemaakt en toen kreeg ik telefoon dat het lettertype te
klein is. Sinsdien laat ik altijd controleren of ook oudere
mensen het nog kunnen lezen.

Perun heeft ook een bestuur en een vrijwilligerskring
opgericht. Als mensen van iemand anders horen dat een
boek goed en belangrijk is, dan kopen ze het. Zo vraag ik
aan de ambassadeurs om het boek op een passende, vrij
latende wijze bekend te maken. Twee van hen zijn advi-
seurs geworden, dat ervaar ik als een enorme steun.

En omdat er weinig geld is en het gaat over kleine oplages,
wordt heel veel werk kosteloos of tegen geringe vergoe-
ding gedaan. Mensen doen het uit liefde, in de taal van
de Filosofie van de Vrijheid. Al het werk gebeurt uit liefde,
dat wil niet zeggen amateuristisch. Daardoor krijg je ook
een heel andere organisatie: ik ben helemaal athankelijk
van de vrije wil van andere mensen - ik kan aan niemand
bevelen uitdelen.

4y Waarom vind je het werk van Prokofieff zo belang-
rijk om het ook in het Nederlands uit te geven?

De boeken van Prokofieff komen bij mij over als een
ongelooflijke waarheid. Hij ontsluit voor mij nieuwe
werelden. Als hij het bijvoorbeeld over de kerstconferen-
tie heeft, geeft hij je het gevoel dat je deelgenoot bent,
ook in de geestelijke wereld. Ook zijn boek over Rudolf
Steiner heeft dat: het maakt je bekend met wie Steiner
was als geestelijk wezen!
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Verder helpt Prokofieff ons om antwoorden
te vinden op de vragen van onze tijd. Dat kon
Steiner slechts ten dele, want de fenome-
nen van onze tijd waren er destijds nog niet.
Prokofieff onderzoekt dat wél: wat speelt erin
deze tijd? hoe kan ik de fenomenen doorzien?
en wat kan ik doen, hoe kan ik mij wapenen?
Het antwoord dat Prokofieff geeft voor onze
tijd is dat we ons moeten verdiepen in de
Grondsteenmeditatie en de kerstconferentie.
Je wordt er wakker door en krijgt oog voor
wat er in deze tijd gebeurt, op een manier dat
de moed je niet in de schoenen zinkt en je de
moed hebt om aan de slag te gaan. In dat op-
zicht is Prokofieff volstrekt uniek, hij torent
met kop en schouders boven anderen uit.

Hij helpt ook om de Gesamtausgabe van de
werken van Rudolf Steiner te ontsluiten. Er zijn
natuurlijk maar weinig mensen die alle werken
hebben gelezen. Prokofieff helpt je om een
verbinding met Rudolf Steiner te krijgen: zijn
ideeén en inzichten gaan steeds meer voor je
leven.

av  Hoe zou jij het werk van Prokofieff
karakteriseren? Is het een oefening in het
toegankelijk maken van Steiners antroposo-
fie? Of is het geesteswetenschappelijk werk
van Prokofieff zelf?

Het is zeker zo dat de basis voor het werk van
Prokofieff het werk van Rudolf Steiner is en
niet bepaalde bovenzinnelijke ervaringen van
Prokofieff zelf. Daar is één uitzondering op,
namelijk hoofdstuk 7 van het boek over Rudolf
Steiner (over de imaginatie van de graal).
Door zijn boeken gaat Prokofieff zelf de ontwik-
kelingsweg van de antroposofie: de eerste stap
is altijd de studie, en nadien komen de stappen
imaginatie, inspiratie en intuitie. Vanuit het ge-
wone denken je opwerken naar hogere vermo-
gens. Dat is het omgekeerde van de weg van
Rudolf Steiner, die waarnemingen had en dat
vervolgens moest vertalen naar taal. Dat wil
ook zeggen dat je met het werk van Prokofi-
eff heel anders kunt omgaan dan met het werk
van Steiner. Het werk van Prokofieff kun je zelf
herhalen en al die voordrachten gaan lezen en
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zien wat daaruit komt. Dat is met het werk van
Rudolf Steiner heel anders.

Prokofieff laat het werk van Steiner in zich-
zelf leven, waardoor die inhouden tot leven
komen en er beelden ontstaan. De uitspraken
van Rudolf Steiner gebruikt hij om het beeld
zichtbaar te maken, dat zijn de bouwstenen
voor die beelden, maar die beelden an sich
vind je niet bij Rudolf Steiner. Prokofieff laat
- door zijn mens-zijn - zien wat er gebeurt
als je serieus die eerste stap van de antropo-
sofie, nl. de studie, beoefent. En daar kun je
aan zien dat Prokofieff al voor een groot deel
die tweede stap (het organische, imaginatieve
denken) heeft bereikt. Het is dus veel méér
dan ordenen of structureren wat Prokofieff
doet. Het ontstaansproces van die boeken is
iets geheel nieuws, via bovenzinnelijke weg,
maar een weg die we allemaal kunnen gaan.
Dat is ontzettend belangrijk. Die boeken zijn
via een kunstzinnig proces tot stand gekomen.
[n die zin zijn ze hem ook geschonken, het is
een genade. Zijn boek over de Klasse zag hij in
zijn totaliteit als idee voor zich.

Het gaat om de ontwikkeling van het denken,
en daarmee samengaand van het voelen en
het willen. Het is belangrijk om zelf beelden
te maken; zo kom je in de sfeer van het gevoel
terecht. Prokofieff is intellectueel, maar niet
intellectualistisch. Antroposofie is natuurlijk
een wetenschap: Prokofieff doet nergens een
direct appel op gevoel of wil, want dat zou
een aanval op de vrijheid zijn. Het is dus den-
ken, maar levend denken. Door zijn boeken te
lezen, ontwikkel je ook die vorm van denken.
Je zou het werk van Prokofieff ook een hoger
octaaf van het werk van Steiner kunnen noe-
men. Steiner bestudeerde eerst de natuur-
wetenschap, wat hij aan de geestelijke wereld
schonk en vervolgens de antroposofie kreeg.
Prokofieff bestudeerde eerst de antroposofie,
wat hij aan de geestelijke wereld schonk en
daar vervolgens geheel nieuwe beelden voor
kreeg.

Prokofieffs

laatste
werk, nu beschikbaar
in het Nederlands
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